
Beste dames en heren, 
 
Vandaag zijn we hier samen. In stilte. Om te herdenken.  
 
Als 16-jarige heb ik geen oorlog meegemaakt, maar ik sta hier 
omdat ik geloof dat herdenken iets is wat we samen moeten 
blijven doen. 
 
 
Ik ken de oorlog alleen van geschiedenislessen, films en de 
verhalen van mijn opa en oma. Toch voel ik de noodzaak om stil te 
staan bij de mensen die hun leven hebben gegeven voor onze 
vrijheid.  
Mensen die vochten voor iets groters dan henzelf, voor vrijheid, 
voor gerechtigheid, voor een toekomst waarin wij nu mogen leven. 
Ieder van hen had een verhaal. Een leven. Een naam. 
 
 
We herdenken de mensen die zijn gestorven in 
concentratiekampen, die in het verzet zaten, die soldaten waren, 
of onschuldige burgers. Hun verhalen zijn niet alleen 
geschiedenis, maar ook een bron van inspiratie. Ze herinneren ons 
eraan dat moed en opoJering de basis vormen van onze vrijheid. 
 
 
Tachtig jaar vrijheid klinkt als veel, maar als ik kijk naar de wereld 
van nu, voelt het nog steeds kwetsbaar en ongemakkelijk. Elke 
dag hoor ik over oorlogen in Oekraïne, Gaza en Soedan.  
 
Mensen die vandaag niet in stilte kunnen herdenken, maar 
moeten schuilen, vluchten en vechten. Ik vind dit onbegrijpelijk, 
juist omdat we weten dat oorlog geen oplossing is en alleen maar 
vele onschuldige slachtoJers kent.  
 
 



 
Dit maakt 4 mei voor mij meer dan geschiedenis. Het maakt het 
actueel. Want terwijl wij hier samenkomen, zijn er kinderen van 
mijn leeftijd die in angst leven, omdat hun ouders moeten vechten 
in een oorlog. Die kinderen dromen niet over hun toekomst, maar 
proberen alleen te overleven. 
 
Juist hierom is het belangrijk om na te denken en te delen wat wij 
doen met onze vrijheid.  
• Wat doen wij als we onrecht zien?  
• Als we haat zien groeien?  
• Als mensen tegenover elkaar komen te staan?  

Het is belangrijk dat we ons blijven afvragen hoe we tot geweldloze 
oplossingen komen. 
 
 
Wie mij aanspreekt is Gandhi, de leider van de Indiase 
onafhankelijkheidsbeweging. Hij toonde de kracht van geweldloos 
verzet. Zijn filosofie van geweldloosheid en vasthouden aan de 
waarheid, inspireerde miljoenen mensen wereldwijd.  
Net zoals Gandhi, kunnen wij onze stem gebruiken om op te 
komen voor vrede en gerechtigheid.  
 
 
Ik geloof dat oorlog niet tot een oplossing leidt, maar vooral 
onschuldige slachtoJers maakt. 
 
 
Vandaag herdenken we. In stilte. Uit respect. 
 
Laten we de vrijheid die we hebben koesteren en beschermen, en 
ons inzetten voor een wereld waarin iedereen in vrede kan leven. 
 
Dank u wel. 


